
Hallo allemaal,

Hier een kort verslag over de uitwisselingswed-
strijd in de Hoeve van zaterdag 18 juni 2005.
Ik ben Reginald Jacobs en ik heb afgelopen
zaterdag voor het eerst meegedaan aan de uit-
wisselingswedstrijd. 
Ik cross nog niet zo lang maar heb er ontzettend
veel plezier in, het leek mij dan ook heel leuk om
mee te doen aan de uitwisselingswedstrijd.
De dag begon heel mooi met volop zon, en mijn
ouders en ik gingen dan ook goedgemutst en
vroeg op pad richting de Hoeve.
Vanaf 8.30 uur kon je je laten inschrijven, nadat
mijn vader mij had ingeschreven ging ik zoals
gewoonlijk de baan verkennen. Het lag er mooi
bij, vond ik.
Om 09.30 uur hadden we training en om 11.30
uur begon de eerste manche.Na afloop van de
1ste manche was ik niet zo tevreden over mij-
zelf. Ik was namelijk een paar keer gevallen en
verloor hierdoor kostbare tijd. Ook de tweede
manche ging niet zo erg lekker, dit kwam voor-
namelijk door de diepe sporen die inmiddels
waren ontstaan op de baan. Tijdens de training
viel mij al op dat er heel veel KNMV-rijders
waren, dat kwam doordat er de volgende dag 

een KNMV wedstrijd in de Hoeve werd gehou-
den. Het was wel te merken dat het KNMV rij-
ders waren want ze reden ontzettend hard en ik
vond ze erg goed. Ik heb dus nog wel een tijdje
te gaan, wil ik ook zo goed kunnen rijden. Tot
mijn grote verrassing hoorde ik dat Jef Janssen
ook in de Hoeve was en mee ging doen in een
wedstrijd. Dit vond ik erg leuk en ik heb heel erg
genoten van zijn wedstrijd, hopelijk word ik ooit
net zo goed als Jef. Alhoewel ik zelf niet zo
tevreden was over mijn prestaties op de baan
vond ik het toch een hele leuke en leerzame dag
en ik kijk met plezier weer uit naar de volgende
uitwisselingswedstrijd en dat zal dan in Vorden
zijn.  

Groetjes Reginald Jacobs #81


