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Damien van Erkelens # 15

Damien is 7 jaar oud en rijdt al 3 jaar. Hij is
begonnen op een quad, hierna kreeg hij een pw
en daarna een KTM luchtgekoeld. En momenteel
rijdt hij op een KTM Senior. Volgend jaar hoopt hij
over te stappen op een 65 CC. Het schakelen
vindt hij heel spannend. En hij weet ook al dat
zijn volgende motor een Suzuki wordt. Damien hier samen met zijn zusje Sharona

Damien zit in groep 3 van de Basisschool Buurse, en het gaat heel goed op school. Zijn ene juf
vindt het wel stoer dat Damien op motorcross zit de andere Juf vindt het minder, zij vindt deze sport
wel eng. Z’n bekers mogen niet meer mee naar school. Dit omdat het iedere week wel raak is.

Damien is in de Hoeve geen onbekende. Momenteel rijdt hij volop in de bekers. 
Naast motorcrossen zwemt hij ook nog wekelijks. Dit omdat hij het heel leuk vindt om naast het
motorcrossen te zwemmen. Motorcrossen vindt hij leuk omdat het heel hard gaat, en momenteel
ook omdat hij zoveel bekers wint.
Damien heeft best een druk schema en dat op zeven jarige leeftijd.  Hij heeft nog drie wedstrijden te
gaan en dan is het tijd voor ontspanning. Hij rijdt mee in Deurningen en ook gaat hij in augustus
naar Lichtenvoorde (Speed en Sensation)
De finales (die na de vakantie plaatsvinden) vindt hij spannend, hij denkt dat het nog wel moeilijk
wordt als hij tegen Davey Pootjes moet rijden.

Na de vakantie heeft hij nog vier finale wedstrijden van de KNMV, (Hummelo, Rosmalen, Heerde en
Valkenswaard). Als hij in Valkenswaard moet rijden blijven ze daar het hele weekend. 

De laatste wedstrijd in de finale is het altijd
feest en daar wil hij ook 

graag bij zijn .


